Beiaardier' Jo Haazen

Dan zal de beiaard spelen ¢« Peter Benoit (1834
Dans van de Polovtsiaanse maagden
Alexander Borodin (1833 1887)

Menuet ¢ Luigi Boccherini (

Wem Gott will rechte Gunst erweisen
Friedrich Theodor Fréhlich (1803

Serenade ¢ Joseph Haydn (1732 1809

Hoor de muzikanten!  Herman Stenz (1s9:

O Sole Mio * Eduardo di Capua

Knappe muzikanten

Armand Preud’homme (1904

O Lieve Vrouwetoren ¢ La Esterella (919 2011

Curriculum vitae

Jo Haazen is voormalig stadsbeiaardier van Antwerpen en Mechelen,
ere-directeur van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn’en hoogleraar
aan de Faculteit voor Kunsten van de Staatsuniversiteit in Sint-Peters
burg (Rusland). Zijn legendarische concerten op maandagavond vanuit
de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Antwerpen brachten destijds duizenden
muziekliefhebbers op de been. Hij ligt aan de basis van de renaissan
ce van de beiaardkunst in Vlaanderen na Wereldoorlog Il en wordt be
schouwd als een eminentie op beiaardgebied. Haazen trad op in vele
landen, introduceerde de beiaardkunst in China, Japan, Oekraine en
Rusland en werd in 2001 aangesteld als titularis-beiaardier van de Pe-
ter-en-Pauluskathedraal te Sint-Petersburg. In 2009 werd hij bekroond
met de Christoffel Plantijn Prijs, een hoge onderscheiding die toege-
kend wordt aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd
voor de bekendheid van Belgié in het buitenland. In 2012 werd hij door
koning Albert Il verheven tot Commandeur in de Kroonorde.

KLOKKEN
PARADE

PROGRAMMA




¥ 00

Start om 13.30 uur aan de Elisabethlaan

Aankomst rond 15.45 uur aan de O.L.V.-kerk

Na aankomst zal om 16.10 uur na meer dan vier eeuwen
opnieuw een beiaard in Aarschot weerklinken.

De Aarschotse Belleman

Aankondigingswagen ‘Klokkenparade - Feest in de stad’
Fanfare De Dalgalmen Gelrode

Fanfare Sint-Pietersvrienden Gijmel

Praalwagen ‘Skyline Aarschot’ met KVLV Rillaar
Klaroenblazers van de Harmonie der Oud-strijders
Aarschot

Praalwagen “19 augustus 1914’

Op deze dag werd op het balkon van burgemeester
Tielemans op de Grote Markt de Duitse kolonel Stenger
doodgeschoten. De represailles waren verschrik kelijk.

De Duitsers staken meer dan 300 huizen in brand en
meer dan 170 burgers werden geéxecuteerd. Hier-
onder ook burgemeester Tielemans.

Dans in klederdracht door de Aarschotse Balletschool
De Martelaarssteden

Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven en
Dendermonde deelden in de eerste weken van de Groote
Oorlog hetzelfde lot. Ze kenden moord en vernieling.
Samen staan ze gekend als de martelaarssteden.

De Vluchtelingen

Tijdens WOI gingen heel wat mensen op de viucht om
betere oorden op te zoeken. Zij deden dit meestal te voet
of met de kar

De Tank

De eerste tank was van Britse oorsprong en een idee van
Winston Churchill: De Mark 1 uit 1916. De eerste veldslag
met tanks vond plaats in september 1916. De tanks
werden rijdende doodskisten genoemd.

Feestvierend volk i.s.m. ATB De Natuurvrienden Aarschot
Fanfare De Mottegalm Rillaar

Praalwagen ‘Feest in de Grecht’

Trommelkorps Chiro Rillaar

Praalwagen ‘Feest in de stad’ met de plezante fanfare
De Hofkapel van de Gilde der Kasseistampers.

De geboorte van stadsreus ‘Lowieke de Kasseistamper’
met hobbelpaardjes en nar op stelten

Murgafanfare AGRUM! uit Heist-Op-Den-Berg
Vendelzwaaiers Volksdansgroep Die Landouwe Genk
Praalwagen ‘De heropbouw van de O.L.V.-kerk’

met Orde van de Hagelanders

Drumspirit

De omvangrijke percussiegroep met wervelende drums

en show zorgen voor een fijn en ongezien muzikaal spektakel.
De Klokken i.s.m. school Zonnedorp, Sint-Jozefscollege

en Sancta-Maria

Praalwagen ‘School anno 1900’ i.s.m. Onze School
Wolfsdonk

Incar Dansspektakel

Thebaanse trompetten met Hanske de Krijger uit
Oudenaarde.

Rijdende beiaard Hanswijk Processie Mechelen

De vele figuranten, scholen, Aarschotse verenigingen,
De Gasthuissisters, De Voermannen met de paarden, Orde van
de Hagelanders, bedenker en bezieler Guillaume Alaerts en team.



